
WWW.KOMMM.NL

Echt leven
door Arie van der Stoep

Echt leven is niet: je uitleven. Echt leven is: een vervuld leven leiden, een leven met een doel,

waarvoor je je helemaal kunt geven. Een doel dat je gedachten vervult en je motiveert om daar

alles voor in te zetten, er zelfs offers voor te brengen. Echt leven is een leven leiden dat de

moeite waard is om het te leven, een leven waaraan je je kunt overgeven.

Dat is wat Jezus deed. Het is ongelofelijk, maar Hij gaf zich over om gekruisigd te worden. (1) Vooraf

was Hij er bang voor, maar Hij wist ook dat zijn leven en overgave de redding van de wereld tot stand

zouden brengen. Hij leefde echt! En het resultaat: duizenden, miljoenen die redding van hun zonden

en eeuwig leven ontvingen en nog steeds ontvangen, door in Hem te geloven.

Zijn doel voor jouw leven

Heb je je wel eens afgevraagd of jij echt leeft? Of jouw leven dát leven is waarvoor God je heeft

geschapen? Waarin zijn doel voor jouw leven verwezenlijkt wordt, zodat je de persoon bent of bezig

bent te worden die Hij in jou ziet? En zodat ook jouw leven vrucht kan dragen?

Wie ben jij voor jezelf, voor anderen, voor God? Heb jij een leven met Jezus? Worden anderen 

bemoedigd door jouw leven met Hem? Zijn er armen voor wie jij het antwoord bent, omdat je hen te

hulp komt? Wordt je man of vrouw of vriend of vriendin (of nog anderen) blij, als jij het huis of de

kamer binnenkomt, omdat de liefde voor hen in jouw hart al voor je uitgaat naar hen toe? (2)

Grote betekenis

Jouw leven kan grote betekenis hebben. Omdat zonder jou de aarde (jouw omgeving) er een stuk

slechter aan toe zou zijn. Dát is waarvoor God je heeft geschapen. Dat gebeurt, als jouw leven echt

leven is.

Hoe moet dit tot stand komen? Bid! Bid God, dat Hij je hart verandert. Dat Hij daar liefde brengt. Hij zal

het doen! (3) En zoek de relatie met Jezus. Dan zal jouw leven de moeite waard zijn om het te leven.

Want het zal echt leven zijn!

Vanaf ± 27 oktober ‘12:

Een leven zonder limiet.

Uit de Bijbel:

(1) Matteüs 26:2.

Gij weet, dat het over twee dagen Paasfeest is, en alsdan wordt de Zoon van de mens overgeleverd om

gekruisigd te worden.

     Efeziërs 5:2.

Wandelt in de liefde, zoals Christus u heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en

slachtoffer, ...

(2) Johannes 15:12-13.



Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat

hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

(3) Romeinen 5:5.

... de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige

Geest, die ons gegeven is.

     Matteüs 7:7.

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

     Johannes 15:7.

Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden (= en

het zal je geschonken worden - AvdS).

Ben je gezegend? Laat het mij weten via de pagina Gastenboek (onder Contact).

Heb je vragen of commentaar? Gebruik de pagina Contact van de website.

Voor nog meer mogelijkheden: Klik op Om te groeien.

ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen

alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site

overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,

behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen

van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u

gebruik maken van de Contactpagina.

We hebben God nodig,

omdat Hij de vervulling van ons leven is,

de reden van ons bestaan.


